Veel mensen hebben nooit
honger gehad. Die kunnen
zich niet voorstellen wat
dat met je doet. Het kleurt
je hele bestaan, de keuzes
die je maakt. Ik heb het één
keer meegemaakt. Na een
tijdje raakte ik half bewus-
teloos. lk verloor mijn inte-
resse in het leven en dacht:
alles komt zoals het komt.
Wat doe je als ouder als je
kinderen verhongeren? Een
vraag van veel Malawische
gezinnen.

Bo Teerling, voorzitter
van The Art of Charity

n de eerste fase van voedselte-

kort ga je vechten om aan eten

te komen. Lukt dat niet, dan

verlies je beetje bij beetje de
energie om je er druk om te ma-
ken. Stel dat een vader of moeder
opeens toch ergens aan eten komt
—zie foto—dan is de eerste vraag die
opkomt: gaan we het zelf opeten of
verdelen? Survival of the fittest of
naastenliefde?

In de dierenwereld wint meestal
het eerste principe. In een nest
mergkanaries of kakatoes duwen
jonge vogels elkaar uit het nest
om zelf maar genoeg voedsel te
hebben. Bij een gezin met kinderen
lopen de spanningen soms ook
heel hoog op: vader wil zijn oudste
zoon in leven houden, moeder
haar jongste (lievelings)dochter.
Wie wint?

Gezond en fit

Ik sprak recent met een Nederland-
se vader die drie puberzonen thuis
had wonen. Gezond en fit. Rijk,

welvarend, maar niet echt gelukkig.

Alle drie vroegen ze om een flink
geldbedrag. ,Wat moet ik doen?”
vroeg pa aan mij. Ik vertelde hem
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over de situatie waarin veel Mala-
wische gezinnen verkeren. Over
de betekenis van honger: kiezen
tussen wie wel en wie niet mag
leven. De Nederlandse broeder
schrok geweldig. ,Is het zo erg dat
je bij honger moet kiezen tussen
leven en dood?” Ja!

Op de een of andere manier
moest ik aan de bevrijding in 1944-
1945 denken. Die betekende het
einde van een angstige periode en
een Hongerwinter. De opbouw van
onze welvaartsstaat kon beginnen.
Nu is Nederland een van de rijkste
landen ter wereld en hebben wij en
de rest van het rijke westen, andere
landen zo uitgeput dat zij tot de
armste behoren en iedere dag hon-
ger en ellende kennen. De nieuwe
oogst van de afgelopen weken is
slechts een korrel op een gloeiende
plaat.

Pinksteren

De gedachte aan oogst bracht me
bij Pinksteren, afgeleid van het
Joodse oogstfeest Sjawoe'ot, het
Wekenfeest. De Heilige Geest is uit-
gestort en Hij bereidt de ‘oogst’ van
Christus’ volgelingen voor. Geest

van hierboven, leer ons geloven,
liethebben iedere dag.

Zullen we ons laten vervullen
door die Geest en gul geven? Iedere
dag opnieuw staan wij versteld van
uw gaven en gebeden. Daarmee
kunnen wij heel veel ellende in
Malawi voorkomen. Dankzij land-
bouwproject Food For LiFe leren
Malawiérs zelf hun eten op een
duurzame manier te verbouwen.
Wilt u rond Pinksteren opnieuw of
voor het eerst doneren? God heeft
de blijmoedige gever lief.

Scan de QR-code
om een gift over
te maken naar
Food For LiFe.

Dit is het 88e deel in een
serie over Food For LiFe
Malawi. Stichting The Art
of Charity wil daarmee
honderdduizenden men-
sen van de hongerdood
redden én voorkomen
dat de Woordverkon-
diging in Malawi stopt.
Help mee door te bidden
en/of te doneren.

The Art of Charity
Qosterwolde (Gld.)
06-51359392
info@foodforlifemalawi.com
www.foodforlifemalawi.com
www.livingfair.nl
NL29RABO 0118 3557 32
(ANBI-status en CBF-keur)

We lanceren binnenkort de

jongerenpodcast Doorvragen

Ower het geloof
Owver homoseksualiteit.
Ower evolutie.

Ower het ongeboren leven.

Als jonge christen krijg je soms lastige vragen.

En wat zeg je dan? En nog belangrijker: wat zegt

de Bijbel daar echt over?

In de podcastserie Doonvragen geeft ds. Middelkoop antwoord
op de vragen die jou als jongere bezighouden.

Elke week een korte aflevering van 15 minuten.




