COLUMN DITY TEERLING-VAN DER POL

Een ander voor je laten werken en er zelf
beter van worden. Hoe vaak gebeurt dat
niet. In Malawi vroeg men ook aan ons:
Wanneer gaan jullie aan het werk? Tja, dat
is niet de bedoeling, jullie moeten het zelf
doen. Wie niet werkt, zal ook niet eten.
God wil dat we naar Hem luisteren en het
daardoor goed hebben. Hij wil dat voor
iedereen, voor rijken en armen, sterken
en zwakken. Juist voor de armen en de
Momenteel hebben dankzij Food For LiFe 125.000 zwakken heeft God bijzondere zorg. Als je
mensen in Malawi het hele jaar door elke dag te eten. opkomt voor de armen doe je dus juist wat

Ons doel voor 2025: God van je vraagt. Doen!
CHRISTEN/
10% 1 miljoen mensen eten geven. Helpt u mee?
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