COLUMN DITY TEERLING-VAN DER POL

Op de markt in Malawi is het een gezellige
boel. Er is veel levendigheid. De mensen
lachen en roepen naar elkaar. Het is echt
een plek van ontmoeting en nieuwtjes
uitwisselen. Er wordt veel groente aan-
geboden: tomaten, cassave, bonen, zoete
aardappelen, groene kool. Ook worden er
kippen verkocht en soms hangt er vlees;
je kan er vis kopen en er ligt veel twee-
dehands kleding. Ook staan de (fiets-)
taxi's paraat voor het vervoer. De mensen
hebben geen kraam, maar alles ligt op een
kleed op de grond en zelf zitten ze erbij

Momenteel hebben dankzij Food For LiFe 125.000 of lopen erbij met de spullen dragend op
mensen in Malawi het hele jaar door elke dag te eten. h'l{ﬂ hoofd. Dat maakt het zo gezellig en
Ons doel 2025: bijzonder.
CHRISTEN/ “5_ .oe voor 2025:
v;lﬂ‘yf)s 1 miljoen mensen eten geven. Helpt u mee?
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