COLUMN DITY TEERLING-VAN DER POL

Je ziet in Malawi altijd wel een vrouw
bij een waterput/-pomp (borehole). Vaak
met andere vrouwen, of met kinderen er
omheen. Daar halen ze hun water, om
te wassen of voor het eten en drinken.
Hele einden moeten ze lopen, soms wel
meer dan een uur. De grote emmer op
hun hoofd, wat een gewicht. Ik heb het
zelf ook eens geprobeerd, maar het is
echt niet te doen. En dan aangekomen
bij de put, nog een hele poos pompen.
Soms doen ze de was bij de pomp. Als er

B _ een rivier in de buurt is, doen ze de was
Momenteel hebben dankzij Food For LiFe 125.000 daar. En ondertussen houden ze even

mensen in Malawi het hele jaar door elke dag te eten. een buurpraatie..
Ons doel voor 2025:
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