Malawiérs overhalen om
mee te doen aan Food For
LiFe heeft vaak heel wat
voeten in de aarde, vertelt
Bo Teerling. ,Velen voelen
zich gebonden aan tradi-
ties en beloften aan voor-
ouders of denken zelfs dat
onze landbouwmethode
een toverformule van boze
geesten is. Pas als ze onze

rijke oogsten zien, ver-

anderen sommigen van

mening.”

Bo Teerling, voorzitter
van The Art of Charity

lles moet blijven zoals het

is, ook al sterven je kin-

deren van honger. Mais

wordt immers al eeuwen-
lang op dezelfde manier verbouwd?
En de voorouders hebben immers
verboden om iets aan de oude, ver-
trouwde werkwijze te veranderen.
Bovendien: wie zegt dat die nieuwe
manier niet van boze geesten
afkomstig is? Zo wordt er in Malawi
gedacht en gesproken.

Een zendelinge van de GZB
vroeg me ooit: ,Hoe gaan jullie om
met mensen die een natuurgods-
dienst aanhangen, maar toch twij-
felen over meedoen aan Food For
LiFe?” Ik vertelde haar dat wij hun
onze landbouwmethode aanleren,
maar hen zelf laten kiezen waar
zij hun mest, groen en zaaizaden
inkopen. We vertellen hun dus wel
dat ze in de grond en niet op hoge
ruggen moeten planten. Dat zij
zelf compost moeten maken van
dierlijke mest en groen. Dat ze drie
zaadjes in driehoeksvorm in een
plantgat moeten stoppen. En dat
ze iedere week onkruid moeten
wieden. Maar we verstrekken hun
niet de benodigde materialen, om-
dat sommigen denken dat we een
soort tovenaars met toverformules
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zijn die worden bestuurd door boze
geesten.

Boeren die op deze aangepaste
manier meedoen, zien bij de oogst
vanzelf het enorme verschil met
vroeger (zie foto). Zij doen het jaar
erop meestal voor de volle 100
procent mee. Van die groep keren
velen zich van de heidense natuur-
godsdienst af, omdat ze de grote
rijkdom van Gods genade hebben
ervaren. Zij sluiten zich aan bij de
Kerk en prijzen Hem om Zijn grote
daden.

Getuigen

Zijn wij daarmee dan een soort
zendingsgenootschap? Nee. Wij
worden niet vanuit een gemeente
uitgezonden. We zijn een parti-
culiere organisatie die gedreven
wordt door christelijke warmhar-
tigheid. Dat neemt niet weg dat
onze werknemers, wijzelf en de
christelijke deelnemers aan Food
For LiFe in Malawi getuigen van de
grote daden van God. We zien en
ervaren allemaal hoe rijk Hij het
project zegent.

Veel mensen, binnen en buiten
Malawi, bidden voor ons. Dat geeft
ons moed en kracht om door te
gaan, ondanks tegenstand. Het

werk is soms zwaar, maar het over-
winnen van het kwade (natuurge-
loof) door mensen tot de ware God
te leiden, dat stimuleert ons. Wilt
u blijven bidden en geven als dat
kan? Het gaat om onze broeders en
zusters in het geloof en om de eer
van Zijn Naam. Geef Leven!”

alawi.com

Scan de QR-code om een gift
over te maken naar Food For LiFe

Dit is het 28e deel in
een serie over de uit-
breiding van project
Food For LiFe Malawi.
Stichting The Art of
Charity wil daarmee
honderdduizenden
mensen van de
hongerdood redden
én voorkomen dat de
Woordverkondiging
in Malawi stopt. Help
mee door te bidden
en/of te doneren.

The Art of Charity
06-51359392
info@foodforlifemalawi.com
www.foodforlifemalawi.com
www.livingfair.nl
NL29RABO 0118 3557 32
(ANBI-status en CBF-keur)




