
Dood en leven rond 
Malawische aarde
Vrijdag, Pasen, 
Pinksteren. Jezus 
sterft, herleeft en 
brengt veel vrucht 
voort. Het doet Bo 
Teerling denken 
aan wat er met 
maïszaadjes in 
de aarde gebeurt 
als ze op de juis-
te manier worden 
verbouwd. „Steeds 
weer verbaas ik mij 
over Gods kracht in 
de schepping.”

REFORMATORISCH DAGBLAD VRIJDAG 29 MAART 2024 

12 Advertorial

R uim zevenduizend boeren in heel 
Malawi bewerken hun maïsakkers 
inmiddels via de methode Food 
For LiFe. Stichting The Art of Cha-

rity schenkt hun gratis zaad en meststoffen, 
waarna ze zelf aan de slag moeten. Dat bete-
kent op tijd de korrels in de grond stoppen 
–in driehoeksvorm– en regelmatig wieden. 
Het resultaat mag er zijn: de deelnemers 
hebben oogsten die gemiddeld zeven keer 
hoger zijn dan die van boeren die op de 
traditionele manier te werk gaan. „Ook 
wanneer er weinig regen valt”, vertelt Bo 
Teerling, voorzitter van The Art of Charity.

Elke maïskorrel die de grond in gaat, 
geeft vrucht, vertelt de voorzitter verder. 
„Soms weinig, vaak heel veel. Het aantal 
korrels dat een zaadje voortbrengt, varieert 
van 300 tot soms wel 800. De 2 kilo zaai-
zaad die wij deelnemers schenken, levert 
zo’n zeven zakken van elk 50 kilo op. Onze 
gift groeit dus met een factor 175. In een 
periode van enkele maanden. Wat is God 
toch oneindig groot!”

Uitbreiden
Het totale oppervlakte aan akkers dat de 
deelnemers aan Food For LiFe gebruiken, is 
ongeveer 750 hectare. In de komende maan-
den wil The Art of Charity graag uitbreiden 
naar 3500 hectare om zo niet 125.000 maar 
1 miljoen mensen dagelijks eten te kunnen 
geven. „Onze organisatie is klaar voor de 
uitbreiding”, stelt Bo. „Wat ontbreekt, zijn de 
middelen. Daarom vragen wij u om een bij-
drage in gebed en/of geld. Wilt u ook in uw 
omgeving mensen vragen om ons financi-
eel te ondersteunen? En bedrijven?”

Gebeden en giften zijn heel hard nodig, 
vertelt Bo verder. „Malawi verkeert aan de 
rand van de afgrond. Mensen zijn rade-

loos en roepen tot God. Het leven wordt 
ondraaglijk door voedselgebrek en hongers-
nood. We hebben ons altijd voorgenomen 
om alleen mensen voor de lange termijn te 
helpen door hen te leren via onze land-
bouwmethode maïs te telen. De nood is nu 
echter zó hoog dat we de meest schrijnende 
gevallen noodhulp in de vorm van voedsel 
schenken. Maar dat kan alleen als u ons 
rond Goede Vrijdag en Pasen financieel 
steunt.”

Zaad in de grond
Denk aan wat de Heere Jezus deed, zegt 
Bo. „Hij offerde Zichzelf op om verloren 
mensen te redden. Hogepriester Kajafas zei 
het al: „Het is nuttig voor ons dat één Mens 
sterft voor het volk en dat niet heel het volk 
verloren gaat.” De Zoon van God stierf als 
een zaadje in de grond en bracht daarna 
veel vrucht voort.

Ook wij kunnen dankzij Gods genade en 
Zijn Geest vruchten voortbrengen, vertelt 
de Bijbel. In Mattheüs 13 zegt de Heere Jezus 
over een volgeling van Hem „dat hij vrucht 
draagt en voortbrengt, de één honderd-, de 
ander zestig-, en de ander dertigvoudig.” 
Is een vorm van vrucht dragen niet dat wij 
onze naaste liefhebben en helpen, omdat 
Hij ons eerst heeft liefgehad?

Gratis genade
Wie deze pagina goed bekijkt, ziet heel 
wat naasten. Kijk eens in de ogen van deze 
broeders en zusters in de Heere die, net als 
wij, moeten leven van Gods goedheid. Die 
genade is voor ons allemaal gratis, maar wel 
duur betaald met het offer van een Ander. 
Zouden wij Hem niet danken door Zijn 
genade aan anderen uit te delen? Het doet 
me denken aan het antwoord op vraag 86 

van de Heidelberger Catechismus. „Chris-
tus heeft ons met Zijn bloed vrijgekocht 
en vernieuwt ons ook door Zijn Heilige 
Geest, zodat we steeds meer op Hem gaan 
lijken. Onze goede werken zijn de vruchten 
van ons geloof. We danken heel ons leven 
God er mee, voor wat Hij heeft gedaan en 
door onze goede werken wordt God gepre-
zen. Ook versterken de goede werken ons 
geloof. En door onze toegewijde levens-
wandel wordt onze naaste voor Christus 
ingewonnen.” 

Dit is het 31e deel in een serie over de uitbrei-
ding van project Food For LiFe Malawi. Stich-
ting The Art of Charity wil daarmee honderd-
duizenden mensen van de hongerdood redden 
én voorkomen dat de Woordverkondiging in 
Malawi stopt. Help mee door te bidden en/of 
te doneren. Scan onderstaande QR-code.

The Art of Charity 
06 - 51 35 93 92 
info@foodforlifemalawi.com 
www.foodforlifemalawi.com 
www.livingfair.nl 
NL29RABO 0118 3557 32 
(ANBI-status en CBF-keur)

Bo Teerling, voorzitter The 
Art of Charity. 


