
Geroepen, gegaan, zonder plan
B egin 2007 kregen we de 

roeping om armen in de 
wereld te helpen. De Bijbel 
zegt duidelijk dat navolgers 

van Christus armen, weduwen 
en wezen moeten ondersteunen. 
„Wat u voor hen hebt gedaan, hebt 
u voor Mij gedaan...” Sommigen 
doen veldwerk, anderen werken 
achter de schermen, weer anderen 
bidden en geven.

 Tijdens ons veldwerk, afgelopen 
week, arriveerden we in een dorp 
waar veel deelnemers aan land-
bouwproject Food For LiFe wonen. 
Buiten stonden meer dan vijftig 
vrouwen en moeders –met enkele 
mannen– ons op te wachten. Blij, 
dansend en zingend. Zoals gebrui-
kelijk openden ze de bijeenkomst 
met gepassioneerd gebed. De 
voorganger gaf ons het gevoel dat 
we met z’n allen voor Gods troon 
stonden. Het was alsof Hij naar ons 
keek en Zijn oor neigde. Zo indruk-
wekkend!  

 Pas daarna kwamen de actuele 
problemen aan de orde. En die 
bleken groot. Na de plant groeiden 
de maïszaden prima op de ontvan-
gen mest, maar na de bloei kwam 
er geen regen meer. Het Food For 
LiFe-systeem is daar doorgaans 
tegen bestand, maar nu de droogte 
al máánden aanhoudt, hebben 
ook onze 140 boeren in dit gebied 
het zeer zwaar. Het eten is zo goed 
als op. Je ziet het op de foto’s: de 
ellende druipt eraf. De afspraak bij 
deelname aan Food For LiFe is dat 
deelnemers 1 zak maïs terugbeta-
len, maar ja, als er geen oogst is...

Lopend vuurtje 
We kunnen wel tegen hen 

zeggen dat ze voor deze ene keer 
niet hoeven te betalen, maar zoiets 
gaat als een lopend vuurtje door 
heel Malawi en dan stort het hele 
systeem in. Gelukkig hebben we de 
afgelopen weken veel geld van u 
en andere Nederlandse donateurs 

Bo en Dity Teerling zijn 
nu ruim een week op 
dienstreis in Malawi. Het 
valt niet mee, vertellen 
ze. „Door de ongelooflijk 
slechte wegen met gaten 
en watergeulen komen 
we geradbraakt op onze 
bestemmingen aan. Maar 
deze ontberingen vallen in 
het niet bij de ellende die 
we in het land tegenko-
men. En toch... blijdschap 
is er ook. Over ons be-
zoek, maar nog meer over 
de genade van God, Die 
ondanks alle moeiten ook 
zegeningen geeft.”

Bo Teerling, voorzitter 
van The Art of Charity

ontvangen en daarom hebben we 
besloten om iedere deelnemer 
twee zakken van 50 kilo te geven, 
waarvan ze dan één zak moeten 
teruggeven. Zoals afgesproken. 
Dit geldt alleen in de regio waar 
we nu zijn, omdat  de overheid dat 
als rampgebied heeft aangewezen. 
Hierdoor hebben de inwoners de 
komende weken te eten én mogen 
ze volgend jaar weer meedoen aan 
Food For LiFe. 

 
Voorouders

Dit besluit leidde tot een enor-
me blijdschap onder de aanwezi-
gen. Het is niet voor te stellen als je 
zoiets nog nooit hebt meegemaakt. 
Mensen dansen en springen en 
rollen over de grond van blijdschap 
en loven God op een heel enthousi-
aste manier. Dity en ik zeiden tegen 
elkaar: God is goed. Zo ontvangt Hij 
de eer die Hem toekomt. Dit maakt 
al onze ontberinkjes goed. 

Zo mogen we samenwerken 
in Zijn koninkrijk: in het veld of 
achter het scherm, in Malawi of in 
Nederland. Ontzettend bedankt 
voor uw hulp. Wilt u de inwoners 
van Malawi en ons blijven steu-
nen? Het is heel hard nodig. Alvast  
een goede Koningsdag gewenst.” 
 
 

 
 
Scan de QR-code om een gift
over te maken naar Food For LiFe

Dit is het 35e deel 
in een serie over de 
uitbreiding van project 
Food For LiFe Malawi. 
Stichting The Art of 
Charity wil daarmee 
honderdduizen-
den mensen van de 
hongerdood redden 
én voorkomen dat de 
Woordverkondiging 
in Malawi stopt. Help 
mee door te bidden en/
of te doneren.  
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