
Zonder deken, eten en zorg
in het ziekenhuis

I n de afgelopen weken bezochten 
we veel deelnemers aan land-
bouwproject Food For LiFe (FFF), 
die op een Bijbelgetrouwe, duur-

zame manier maïs verbouwen. 
We kwamen niet alleen bij boeren 
thuis, maar woonden met onze 
twee accountants ook vergaderin-
gen met lokale leiders bij. Ieder 
district heeft een hoofdcomité van 
zeven mensen, die de werkzaamhe-
den en verantwoordelijkheden met 
subcomités delen. Samen zorgen 
zij ervoor dat iedere deelnemer op 
tijd zaaizaden en meststoffen krijgt 
en het werk volgens de richtlijnen 
uitvoert. 

De oogsten die we in heel Mala-
wi hebben geïnspecteerd variëren 
sterk. Op sommige plaatsen, vooral 
in het zuiden, is er zo lang geen 
regen gevallen, dat er amper maïs 
van het land is gehaald. Toch had 
het ook daar mee kunnen vallen, 
als de deelnemers zich precies aan 
FFF-landbouwrichtlijnen hadden 
gehouden. Op andere plekken in 
het land was de oogst prima. De 
conclusie van ons en onze accoun-
tants was dat de oogst voldoende 
is om het komende jaar 125.000 
mensen eten te geven. Onze deel-
nemers kunnen zelfs tienden van 
hun inkomen aan de kerk geven, 
waardoor de Woordverkondiging 
en de diaconale zorg voor de 
naaste voortgang vinden. En dan 
is er bij velen zelfs nog geld over 
om kinderen te laten studeren en 
dokterskosten te betalen. 

Mijn vrouw Dity neemt vaak 
allerlei spulletjes mee naar Malawi. 
Die krijgt ze van vrienden, kennis-
sen en donateurs rond The Art of 
Charity. Dit keer had ze vier koffers 

Bo en Dity Teerling reizen 
nu vijf weken door Malawi. 
„Niet eerder hebben we 
zulke schokkende bezoe-
ken gebracht. Diep triest 
zijn de omstandigheden 
waarin mensen verkeren”, 
vertellen ze. Zo bezochten 
ze een ziekenhuis waar 
patiënten al dagen op ‘bed’ 
liggen, zonder eten, zonder 
deken, zonder verzorging, 
soms zelfs zonder levens-
reddende, medische appa-
raten.

Bo Teerling, voorzitter 
van The Art of Charity

met kinderkleding, speelgoed en 
ballonnen, plus een grote hoeveel-
heid paracetamol en andere zieken-
huismiddelen bij zich.

Met de medicijnen reisden we af 
naar een groot groot ziekenhuis in 
Mzuzu, dat onder de verantwoor-
delijkheid van kerken in het gebied 
valt. De vreugde toen Dity haar 
spullen overhandigde, was groot. 
Tijdens een rondleiding snapten 
we pas goed waarom... Wat een ver-
schrikking! Vies, chaotisch, rumoer 
van grommende generatoren, over-
al kleumende mensen op vuile, ge-
scheurde matrassen. Iedere patiënt 
moet zijn eigen deken meenemen 
en een verzorgende regelen. Heb je 
die niet, dan heb je pech.

Astmapatiënten
Na de rondleiding vertelde het 

ziekenhuispersoneel ons dat er al 
dagenlang geen eten meer was, 
omdat de kerken onvoldoende  
middelen hebben. Het gevolg is 
dat veel  patiënten al dagenlang op 
‘bed’ liggen met niks. Zonder eten, 
zonder deken, zonder verzorging. 
Astmapatiënten stikken, omdat er 
geen apparaten zijn om hun adem-
haling te reguleren. Ik kon het niet 
meer aanzien: zo verschrikkelijk, zo 
hartverscheurend. Hoe bestaat het 
toch dat sommige mensen zo arm 
zijn dat ze amper in leven kunnen 
blijven?! 

We hebben onmiddellijk beslo-
ten om honderd zakken maïs bij 
het ziekenhuis te bezorgen. Dan 
hebben de broeders en zusters 
genoeg ingrediënten voor 35.000 
maaltijden, waarmee ze dus een 
paar maanden vooruit kunnen. 
Verder hebben we zeven beade-

mingsapparaten voor astmapati-
ënten gekocht. Daarmee kunnen 
ze even op adem komen. De vraag 
is wel: voor hoelang? 

Laten we met z’n allen tonen 
dat we navolgers van Christus zijn 
en barmhartigheid betonen ? Wilt 
u bidden en geven om deze ellende 
uit te bannen. Wilt u het mogelijk 
maken dat wij ons werk kunnen 
voortzetten en uitbreiden en de 
honger kunnen uitbannen.

 
Scan de QR-code om een gift
over te maken naar Food For LiFe

Dit is het 39e deel 
in een serie over de 
uitbreiding van project 
Food For LiFe Malawi. 
Stichting The Art of 
Charity wil daarmee 
honderdduizenden 
mensen van de honger-
dood redden en tege-
lijk voorkomen dat de 
Evangelieverkondiging 
in Malawi stopt. Help 
mee door te bidden en/
of te doneren. 
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