Meer dan 8000 akkers
mais staan er goed voor,
vertellen onze mensen in
Malawi. Dat geeft hoop op
een mooie oogst. Helaas
bereiken ons ook andere
berichten: over cholera,
honger, dood en rellen. De
verschrikkingen uit gebie-
den waar wij (nog) niet
werkzaam zijn, benemen
ons de adem. Wees alstu-
blieft barmhartig en steun
ons nu. Laat het licht van
Gods liefde schijnen.

Bo Teerling, voorzitter
van The Art of Charity

,Tijdens de biddagdienst schil-
derde onze voorganger de groot-
heid van God. Hij vertelde hoe Han-
na haar hart voor Hem uitstortte.
Dat deed zij met overtuiging en
verwachting. Niet door even snel de
ogen de sluiten en wat te prevelen,
ze sprak écht met haar God in de
verwachting dat Hij zou luiste-
ren. We zongen tijdens de dienst
Psalm 81:,,Opent uwen mond;

Eist van Mij vrijmoedig, Op mijn
trouwverbond; Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, Mild en
overvloedig.” Dat heeft Hanna heel
duidelijk ervaren.

Smeken gebeurt ook in Mala-
wi. Boeren bidden intens om een
goede oogst. En de Heere zegent.
Daartegenover staan helaas de
verschrikkelijke berichten uit
Noord-Malawi die ons de dag na
biddag bereikten: rellen rond
Karonga. Een paar jaar geleden
hebben we daar een afdeling van
ons landbouwproject proberen te
starten. Dat mislukte, omdat de in-
woners er bijna alleen rijst telen en
geen mais willen eten. De weinige
mais die ze wel zelf verbouwen —op
hun eigen traditionele manier—
verdort nu, omdat er de afgelopen
weken geen regen viel (zie foto).

(ADVERTORIAL)

Om te helpen, stuurde een
organisatie deze week een truck
met mais naar Karonga. Dat liep uit
op een drama. Wanhopige moeders
sloegen andere moeders in het
gezicht om voedsel te kunnen be-
machtigen. De gewapende politie
moest eraan te pas komen om het
uitdelen in goede banen te leiden.
Karonga bewijst dat het waar is wat
onze directeur Rodney eerder zei:
,Hongerige mensen zijn gevaarlijke
mensen.”

Moeilijke keuze

,Wij staan steeds weer voor de
moeilijke keuze: mensen leren hoe
zij zelf hun eten kunnen verbou-
wen of hongerigen voeden. Wij
proberen beide te doen en daarbij
de nadruk op het eerste te leggen.
Toch blijft dat lastig. Het zullen
je ouders maar zijn die tegen de
grond worden geslagen.

Iedere keer, ook na tien jaar in
Malawi werken, breekt mijn hart
als ik de schrijnende beelden zie.
Christenen in Malawi, overtuigd
van de grootheid van God, ope-
nen hun mond en smeken Hem
vrijmoedig om Zijn zegen. En
toch maken velen van hen veel
ellende mee. Zou het kunnen dat

wij berichten over hun situatie
ontvangen, zodat wij het middel in
Gods hand kunnen zijn om mild
en overvloedig te geven? Zou God
ons hiermee de kans geven om Zijn
barmhartigheid te tonen? Laten
wij de handen ineen slaan en Gods
heerlijkheid aan Malawiérs laten
zien. Wilt u ons helpen om Gods
licht in Malawi te laten schijnen?
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Scan de QR-code om een gift
over te maken naar Food for Life

Dit is het 51e deel in
een serie over The Art
of Charity en Gods
genade in Malawi.
Help het project door
te bidden en/ of te
doneren.
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