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Groene akkers versus honger en dood
„Malawi is drie keer zo groot als 

Nederland en heeft evenveel inwo-
ners. Het landschap oogt in deze 
periode van het jaar groen, want 
de regen komt met bakken naar 
beneden. Hoe bestaat het toch dat 
inwoners er de hongerdood ster-
ven, terwijl er bijna overal geschik-
te landbouwgronden te zien zijn? 
Als ik Malawiërs daarnaar vraag, 
antwoorden ze allemaal: „Climate 
change.” Wanneer ik wil weten 
wat ze daarmee precies bedoelen, 
hebben ze geen antwoord.

Natuurlijk verandert het kli-
maat, maar dat doet het al eeuwen-
lang. Het is zaak om op die veran-
deringen in te spelen. God laat Zijn 
schepping echt niet verloren gaan. 
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat 
wij die moeten verwoesten door 
slecht rentmeesterschap.

Brenda Nyasulu, onze directeur 
in Noord-Malawi, nam me vorige 
week mee om een groep van 49 
nieuwe deelnemers te bezoeken. 
Wat waren die blij dat ze mee 
mochten doen aan Food For LiFe 
Malawi! Velen van hen hebben op 
dit moment amper eten. Dat levert 
een dilemma op: geven we hun 

„We hebben de weduwnaar eten 
gegeven. Waarschijnlijk ziet hij zijn 
vrouw snel terug. Voor Gods troon.” 

Bo Teerling, voorzitter van 
stichting The Art of Cha-
rity, reist door Malawi om 
boeren te bezoeken die 
deelnemen aan landbouw-
project Food For LiFe. Zo’n 
90 procent van de akkers 
staat er geweldig bij. „God 
zegent het project over-
weldigend”, aldus Bo. En 
toch sterven andere Mala-
wische families de honger-
dood. Hoe is dat mogelijk? 

Bo Teerling, voorzitter 
van The Art of Charity

geld om eten te kopen of zaden en 
mest om zelf maïs te verbouwen? 
Op de akkers stonden de maïsplan-
ten al schouderhoog. Over twee 
maanden kan er overvloedig ge-
oogst worden. Nog twee maanden 
volhouden, dus... Maar dan weten 
ze wel hoe ze tot in lengte van da-
gen zelf maïs moeten verbouwen. 

De meesten halen het wel, denk 
ik. Hoop ik. Dat klinkt misschien 
koud, maar we kunnen niet ieder-
een van maïs voorzien. Het is beter 
mensen de middelen te geven om 
zelfvoorzienend te worden, hoe 
moeilijk die keus me vaak ook valt.”

Doodslaan
„Terug bij onze startplek zagen 

we een oudere vrouw op de grond 
liggen. Haar man stond er huilend 
bij. Zijn echtgenote was zojuist de 
hongerdood gestorven. Hij had nog 
geprobeerd eten voor haar te rege-
len. Te stelen dus. Getuigen van de 
misdaad wilden hem daarom dood-
slaan. Hoe bestaat het?! Gelovige 
mensen die heel hun leven aan de 
Heere hadden toevertrouwd. 

We hebben de weduwnaar eten 
gegeven. Toch ziet hij zijn vrouw 

waarschijnlijk snel terug. Voor 
Gods troon. 

Dit soort ontmoetingen grijpt 
mij enorm aan. Laten wij beseffen 
hoe onvoorstelbaar rijk wij zijn. 
Laten wij barmhartig zijn en onze 
enorme overvloed delen met onze 
lijdende broeders en zusters. Zo 
kunnen wij Gods barmhartigheid 
tonen over grenzen heen.”
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Dit is het 45e deel in 
een serie over The Art 
of Charity en Gods 
genade in Malawi. 
Help het project door 
te bidden en/ of te 
doneren.
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Scan de QR-code om een gift
over te maken naar Food for Life


