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Licht in ‘donker’ Afrika
„In mijn jeugd wilde ik graag 

boeken van Piet Prins lezen, maar 
ik had geen geld om ze te kopen. 
Dus ging ik achter de rooier aardap-
pels rapen, waarmee ik genoeg geld 
verdiende om het boek ”Wambo” 
te kopen. 

Het verhaal sprak me enorm 
aan: het dorp van de jonge Papoea 
Wambo wordt overvallen, waarbij 
hij ternauwernood weet te ont-
snappen. Hij moet vervolgens een 
lange, gevaarlijke tocht door het 
oerwoud maken en komt daarbij 
landgenoten tegen die naakt rond-
lopen, op zoek naar eten. Heidenen 
die worstelen om de eindjes aan 
elkaar te knopen.

Dat verhaal kwam bij me op 
toen ik in 2012 aan bejaarde men-
sen in mijn kennissenkring over de 
start van ons project, Food For LiFe 
Malawi, vertelde. Ze vroegen me of 
‘mijn’ Malawiërs echt naakt door 
de wildernis naar voedsel liepen te 
speuren. Die vraag kon ik begrijpen 
omdat ik het boek ”Wambo” had 
gelezen.

In de afgelopen jaren hebben 
wij het platteland van Malawi heel 
vaak bezocht. Mensen die naakt 
door het oerwoud lopen, zijn we 
echter niet tegengekomen... Wat wij 

„We willen het aantal deelnemers 
uitbreiden, zodat de akkers iedere dag 
eten voor 1 miljoen mensen opleveren” 

„In mijn jeugd leerde ik dat 
het heidendom vooral in 
donker Afrika te vinden is. 
De lofzang van Simeon, 
die we pas zongen, werd 
toen op dat werelddeel 
toegepast. Mijn eigen er-
varingen leren echter dat 
er meer licht in de ‘don-
kere’ derde wereld schijnt 
dan je zou denken”, vertelt 
Bo Teerling. „Malawi baadt 
in stralend zonlicht en 
herbergt vele dankbare en 
blijde mensen.”

Bo Teerling, voorzitter 
van The Art of Charity

wel hebben gezien, zijn tienduizen-
den mensen die meerdere keren 
per week naar de kerk gaan. Netjes 
gekleed om voor Gods aangezicht 
te verschijnen en hun Schepper te 
loven en te prijzen. Vol eerbied en 
ontzag. 

De tegenstelling is duidelijk: de 
in Nederland afgebroken kerken 
verrijzen inmiddels in Malawi. Als 
er geen geld voor goede bouwmate-
rialen is, dan bouwen de inwoners 
wel een kerk van karton of bouw-
afval. Samen God prijzen is nu 
eenmaal een must voor hen.”  

Enorme vreugde
„Onvoorstelbaar is de vreugde 

van Malawiërs die aan ons project 
mogen deelnemen. Ook al hebben 
zij de hongerdood voor ogen, toch 
prijzen ze de Heere God, ook in die 
omstandigheden, vanuit het diepst 
van hun hart. Wat een enorme 
vreugde is het om dat laatste mee 
te maken!

Op dit moment zijn onze 8000 
projectdeelnemers bezig met het 
beplanten van 800 hectare akker-
land. Wanneer God de maïsoogst 
zegent, is er dagelijks voedsel voor 
meer dan 100.000 mensen. Graag 
willen we het aantal deelnemers en 

hectares verder uitbreiden, zodat 
de akkers iedere dag eten voor 1 
miljoen mensen opleveren. Die 
uitbreiding kost gebed en geld, 
kracht, gezondheid, wijsheid en 
zegen. Alvast bedankt voor uw 
kerstgeschenk.”
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Dit is het 29e deel in 
een serie over The 
Art of Charity en 
Gods genade in Mala-
wi. Help het project 
door te bidden of te 
doneren.
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Scan de QR-code om een gift 
over te maken naar Food for Life


